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ke spegel fan Marije Sennema
en Tijana Draws, of It Grutte
Pake en Beppe Foarlêsboek fan
Mirjam van Houten. Mar ek,
dêr falt yn in lyts taalgebiet as
uzes net oan te ûntkommen,
binne der treflike oersettingen,
ûnder oare fan it Printeboek
fan it Jier 2025, Rinus (it lytse
noashoarntsje mei syn pake)
fan Ingrid en Dieter Schubert,
of de printeboeken fan Boer
Boaris, dy’t like grappich as
learsum binne.

Op 15 novimber frege ik hjir
hokker boeken út in Nederlân-
ske of útlânske taal in oer-
setting fertsjinje. Dat ûnder-
werp stiet ek op de wurklist fan
it kommende Skriuwerswykein
(8 en 9 febrewaris). Oer berne-
boeken praat: ferneamde útlân-
ske titels, bg. fan Astrid Lindg-
ren, binne der wol yn it Frysk,
mar is it ek nedich om klassi-
kers as Pluk van de Petteflet fan
Annie M. G. Schmidt yn it Frysk
oer te setten? Dat hat neffens
my net folle doel en liket my ek
hast ûndwaanlik. Of titels fan
Dick Laan of Thea Beckman
faaks?

Dosint Frysk Gerrit Hoekstra
kaam mei in bysûndere sug-
gestje: Timpetill, die Stadt ohne
Eltern fan Henry Winterfeld. Dy
skreau it boek yn 1937 ûnder de
skûlnamme Manfred Michaël
om syn sike soan út foar te
lêzen. Winterfeld wie Joadsk en
flechte út Dútslân doe’t de
nazi’s dêr de baas waarden nei
Eastenryk en nei de Anschluss
nei Frankryk.

Yn 1940 reizge er nei Ameari-
ka. It ferhaal is in soarte fan
Lord of the Flies fan William
Golding, mar dan foar in noch
wat jongere lêsgroep. Goldings
Ingelske klassiker is yn it Frysk
oerset troch Geart Tigchelaar as
Hear fan ’e Miggen.

PIETER DE GROOT

pieterjan.de.groot@planet.nl

Kollumnisten Pieter de Groot
(Dwers) en Pieter Zijlstra
(Gysbert) wikselje elkoar om’e

wike ôf op dit plak.

Boartsjendewei leare

Frysk leare begjint
thús mei foarlêzen

S
tefan Kuiper (Leeuwarden, 1979) had
wel even bedenktijd nodig voordat
hij instemde met het verzoek van
Museum Belvédère om een essay te
schrijven over Jan Mankes. Hij wist

dat er al veel over de bekende en alom geliefde
Mankes geschreven was. In de bibliotheek van
zijn vader stond zelfs een heel rijtje boeken
over de schilder uit De Knipe. Wat zou hij daar
nog aan toe kunnen voegen?

,,Mankes leefde van 1889 tot 1920. Tubercu-
lose en Spaanse griep zorgden ervoor dat hij
niet ouder dan 30 werd. En van die 30 jaar is
hij zo’n 12 jaar als kunstenaar actief geweest.
In meerdere opzichten is zijn oeuvre dus
noodgedwongen beperkt: qua omvang en
stilistische ontwikkeling, maar ook qua the-
matiek. Hij schildert vooral dieren, zijn directe
omgeving, zichzelf en een enkele keer de

mensen om hem heen. Heel overzichtelijk
allemaal, dus mijn dilemma was: wat kan ik
nog bijdragen aan de Mankeskunde?’’

Kuiper, die toevallig werkte aan een groot
project over de nacht in de 17de-eeuwse schil-
derkunst, zag al bladerend in de boeken op-
eens dat het oeuvre van Mankes wel heel veel
schemer- en avondstukken bevatte. En dat een
aantal van de dieren die Mankes portretteerde
juist dieren zijn die pas in de schemer actief
worden. Dat avondlijke karakter was, zo reali-
seerde hij zich, een facet van het werk dat nog
niet eerder belicht was.

,,Wetenschappers en journalisten gaan in
hun analyses vaak uit van wat een kunstenaar
zelf over zijn werk gezegd heeft. Maar Mankes
heeft in zijn brieven dat schemeraspect nooit
aangeroerd. Zijn vrienden zagen zo ook wel
dat het avondstukken zijn, zal hij gedacht
hebben. Dus dan kijk je als onderzoeker mak-
kelijk voorbij aan zo’n karakteristiek. Een van
de moeilijkste dingen in de kunstkritiek is
gewoon onbevangen kijken naar wat er direct
voor je neus hangt. En dat is precies wat ik heb
gedaan.’’

AVONDLIJK KARAKTER

,,Ik ben vanuit een soort nulpunt begonnen
met kijken. Dan hou ik een interviewtje met
mezelf en vraag me af wat is dit, wat zie ik, wat
heeft de kunstenaar zo in dit onderwerp ge-
boeid dat hij er dagen, weken of maanden aan
heeft willen werken? Dat noem ik participe-
rende verbeelding: teruggaan naar het mo-
ment waarop de kunstenaar het werk nog niet
gemaakt heeft en dan mee proberen te lopen
in zijn maakproces. Zo kwam ik tot mijn ont-
dekking.’’

Voordat hij zijn schemervondst op schrift
zou stellen, bracht Kuiper eerst nog een be-
zoek aan de Arnhemse restaurator Han Boers-

Schemervondst

Bij de grote dubbeltentoonstelling over Jan Mankes –
in Museum Belvédère in Oranjewoud en Museum
Arnhem – verschijnt een oeuvrecatalogus met daarin
een verrassend essay van kunsthistoricus en Volks-
krant-journalist Stefan Kuiper. Hij verkende een niet
eerder beschreven karakteristiek van Mankes’ werk.

DIRK VAN GINKEL

Kunsthistoricus en Volkskrant-journalist
Stefan Kuiper.

Jan Mankes - Bomenrij Jan Mankes - Glas met appelbloesem

W
iere wurden fan Melle
Leegstra út Jistrum yn
de krante fan sneon

18 jannewaris: ‘In omkesizzer
fan my sit yn de tredde klasse
fan it gymnasium. Se leare dêr
Ingelsk, Dútsk, Frânsk en sels
Gryksk en Latyn. Mar knap
flaterleas Frysk prate, lit stean
skriuwe en lêze, kin hja spiti-
gernôch net. Dêr sil it Frysk op
de ferkearsbuorden gjin miter
oan feroarje. Lear de bern de
Fryske taal.’

In bytsje sneu om dy buor-
den der by te slepen, mar ik
snap dat Melle in punt meitsje
wol: om de ferkearsregels no ek
nochris yn it Frysk op te leppel-
jen, dêr wurdt syn omkesizzer
net wizer fan. Dat is ommers de
safolste heale maatregel dy’t
ûnder it motto fan ‘tuike tuike
dan brekt it lyntsje net’ nom-
men wurdt om it Frysk in
sichtber plak ûnder de blauwe
loft te jaan.

Dêr ha de Friezen sels skuld
oan: by it minste stribjen om it
Frysk hegerop te krijen, hingje
se inoar yn it hier. Dy striid is
nota bene yn it ûnderwiis
begûn. Ferplichte Fryske les?
Och hearken nee, de bern
moatte goed Nederlânsk leare!
Mei it Frysk derby soene se dat
mar ferhaspelje.

It hat jierren en jierren ferge
om de Friezen sels derfan te
oertsjûgjen dat dat flauwekul is
en se fan it learen fan twa talen
allinne mar better yn beide
wurde. Djoere ûndersiken
moasten der oan te pas komme
en dan noch is it fjochtsjen, net
sasear tsjin de Hollânske oer-
macht, mar foaral ek tsjin de
eigen bierkaai. De Bestjoersôf-
spraak mei it ryksregear sit ek
no wer sa snoad yninoar, dat
elke skoalle him dêr maklik oan
ûntlûke kin.

Der is alsa mar ien ding dat
helpt, bêste Melle en alle oare
omkes en muoikes (en toe dan
mar, tantes), pakes en beppes,
heiten en memmen: doch it
sels. Lear de bern de Fryske taal
en begjin mei har foar te lêzen.
Wy sitte no midden yn de
Nasjonale Foarlêsdagen, dat in
moaie gelegenheid om de
berntsjes fan 0 oant 6 jier al
foarlêzend op ’e smaak en yn ’e
sliep te bringen. Foaral ek foar
har dy’t yn twa of mear
talen opgroeie, is dat de
bêste manier om it boar-
tsjendewei te learen.

En mear as foarhin-
ne is der ek yn it
Frysk kar-út. Oar-
spronklik wurk
lykas it krekt
ferskynde
Paula en
de weirek-
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ma die zo’n dertig werken van Mankes onder
handen heeft gehad.

,,Het zou me toch niet gebeuren dat het
avondlijke karakter van zoveel werken het
gevolg zou blijken te zijn van het honderd jaar
nadonkeren van het vernis. Maar Boersma
vertelde me juist dat onder de vernislaag de
donkere kleuren donkerder bleken te zijn en
de lichtere aanmerkelijk lichter. Dus Mankes
had het allemaal echt zo bedoeld, hij had om
zo te zeggen een schemerige intentie.’’

VERHULLEND DUISTER

Al kijkend naar het oeuvre ontdekte Kuiper
nog een eigenaardigheid. ,,Mankes hecht aan
een heel duidelijke ordening der dingen. Alles
heeft in zijn stillevens keurig een eigen plekje,
objecten staan netjes naast elkaar en verdrin-
gen elkaar nergens. Er is ook weinig diepte.
Dat bracht me op het idee dat hij misschien
wel veel moeite heeft gehad met de onderlin-
ge verhouding van objecten in de ruimte.
Vrijwel alles schildert hij recht van voren, van
achteren of van opzij, maar het is zelden iets
er tussenin. Ik denk dat hij dat van zichzelf
ook wel wist en dat hij dat onvermogen een
beetje wegmoffelt. En ik vermoed dat het
schemerachtige in zijn werk ook daartoe
dient.’’

,,Ik denk niet dat hij bewust bezig is ge-
weest met het letterlijk verdonkeremanen
van dat onvermogen, maar wel dat zijn voor-
keur voor de altijd wat weemoedige scheme-
ring hem goed uitkwam. Dus wat ik als het
eigene van Mankes benoem, komt wellicht
deels voort uit een gebrek. Maar wel een
schitterend gebrek, want kijk maar naar wat
het allemaal voor prachtigs heeft opgeleverd.
Hij kon er goed mee overweg. En in de kunst
gaat het niet om perfectie, het zijn vaak juist
de onvolkomenheden die ontroeren.’’

Een heel wonderlijk gegeven in relatie tot
Mankes is dat we zijn werk beschouwen als
was het van een ervaren kunstenaar op leef-
tijd, terwijl hij zijn leerjaren eigenlijk nauwe-
lijks te boven was.

,,Ja, heel frappant is dat. Wat hij op zijn
27ste gemaakt heeft, beschouwen we als een
late Mankes. Maar als hij 80 was geworden,
hadden we zo’n schilderij als een jeugdwerk
gezien. Heel veel kunstenaars waren op die
leeftijd nog niet eens op stoom. Van Gogh
was toen net begonnen. Dat zet de dingen
wel in perspectief en maakt de bewondering
voor het fijnzinnige werk van Mankes alleen
maar groter. Soms denk ik: stel je voor dat
deze grote kleine meester wèl 80 jaar oud
was geworden...’’

Jan Mankes - Wynandottehaan met tinnen schotel

HET ZIJN VAAK JUIST DE
ONVOLKOMENHEDEN
DIE ONTROEREN

Dubbeltentoonstelling Jan Mankes, uiting

geven aan geestelijk leven

Te zien in Museum Belvédère in Oranjewoud
(Heerenveen) en in Museum Arnhem. Museum
Belvédère richt zich op het werk uit de periode
1909-1915 toen Mankes in De Knipe woonde.
Museum Arnhem toont een overzicht van Man-
kes’ werk en legt relaties met het werk van
tijdgenoten. Tot 22 juni.
Voor meer info: museumbelvedere.nl,
museumarnhem.nl

PETER BRUYN

De Leeuw in gesprek
met Vlaamse meesters

Rick de Leeuw: ,,Het ook mijn eigen thematiek die ik in de schilderijen
herkende.’’

Twaalf nummers gebaseerd op
twaalf kunstwerken. Kort na het
verschijnen van zijn album Het

Komt Allemaal Goed, waaraan
ook Daniël Lohues meewerkte,
is zanger Rick de Leeuw op tour-
nee gegaan. Op 1 maart komt hij
naar Het Bolwerk in Sneek.

Het Komt Allemaal Goed -

Twaalf songs op de schou-

ders van Vlaamse meesters

is verschenen bij
Maandacht.
Rick de Leeuw komt 1
maart naar Het Bolwerk in
Sneek. Zie: hetbolwerk.nl
en voor complete speellijst:
rickdeleeuw.be

Goedbeschouwd maakt Rick de
Leeuw iedere paar jaar ongeveer
dezelfde plaat. Zelfde stemgeluid,
zelfde type melodie, zelfde hand-
vol thema’s wat de teksten be-
treft. Toch is ieder album weer
een tikkeltje beter dan het vori-
ge. Zo geredeneerd zou je kun-
nen verwachten dat de nu 64-
jarige voormalig zanger van de
popgroep Tröckener Kecks er-
gens tussen z’n 75ste en 80ste z’n
artistieke top moet bereiken. De
Leeuw begint te lachen: „Ja, ja,
het is een lange weg, meneer…”

Twaalf nieuwe, maar ver-
trouwd klinkende Rick de Leeuw-
liedjes, geperst op drie kanten
van een dubbel-lp. Kant vier is
glad, ongegroefd vinyl. De Leeuw
liet zich voor de teksten op Het
Komt Allemaal Goed inspireren
door eveneens twaalf schilderij-
en uit de Phoebus Foundation,
de grootste particuliere kunstcol-
lectie van Vlaanderen.

Dat levert niet opeens ander-
soortige teksten op dan zijn fans
van hem gewend zijn. In het
titelnummer van Het Komt
Allemaal Goed klinkt het hoop-
volle en opzwepende door van
de oude Kecks-krakers Naar de
Top en Met Hart en Ziel. De
Leeuw knikt. „Natuurlijk is het
ook mijn eigen thematiek die ik
in die schilderijen herkende. In
veel gevallen zijn dat trouwens
universele thema’s die niet voor
niets iedere keer weer bezongen
worden. Telkens met andere
woorden. Op mijn manier.”

Als voorbeeld noemt hij het
afgelopen najaar reeds als single
verschenen Het Is toch je Kind,
een smartlap van het zuiverste
water in walsende cadans, die
uitnodigt tot meezingen en
-wuiven. De Leeuw zingt over
een voor galg en rad opgegroeide
jongen vanuit het oogpunt van
diens moeder die tegen beter
weten in hem een hand boven
het hoofd houdt: ‘Want het is
toch je kind, wat een ander ook
zegt, wat een ander ook vindt.
Het blijft toch je kind.’

„Eigenlijk gaat dat over mede-
dogen”, zegt de zanger. „Iets wat
naar mijn gevoel een beetje
ondergesneeuwd dreigt te raken
in deze tijd.” Het was het eerste

nummer dat hij schreef voor zijn
nieuwe album en waarvoor hij
zich liet inspireren door het
schilderij De Onthoofding van
Johannes de Doper van de 17de-
eeuwse Vlaamse kunstenaar
Erasmus Quellinus II.

De samenwerking met The
Phoebus Foundation – een parti-
culiere collectie die kunst dichter
bij de mensen wil brengen –
ontstond eigenlijk toevallig.

De Leeuw, die al enkele decen-
nia BNIV (Bekende Nederlander
in Vlaanderen) is, wordt regelma-
tig gevraagd als presentator, in-
of rondleider bij kunstprojecten.
Zo kende hij Katharina Van Cau-
teren van de Phoebus Foundati-
on. Bladerend in een catalogus
van de stichting stuitte hij op
een afbeelding van De Onthoof-
ding van Johannes de Doper en
vrijwel onmiddellijk schoot het
refrein van de smartlap door zijn
hoofd: Het is toch je Kind.

„Ik belde Katharina, zong in
mijn enthousiasme dat liedje
door de telefoon en van het één
kwam het ander. Het was nooit
een vooropgezet project. Maar zij
nodigde mij uit om eens in hun
depots te komen rondkijken.”

Voor de melodieën van de
liedjes werkte de zanger samen
met songschrijvers als JW Roy,
Daniël Lohues en de Vlaming
Roeland Vandemoortele die
tevens gitarist is in de band waar
De Leeuw al ruim 10 jaar mee
werkt. De nummers werden in
een paar dagen vastgelegd in de
Brusselse ICP Studio.

„Het fijne van de muzikanten
met wie ik werk is dat iedereen
zich dienstbaar opstelt. Niemand
hoeft per se in elk nummer mee
te spelen. De ego’s worden bui-
ten de deur gelaten. Dat is ook
een kwestie van leeftijd en erva-
ring natuurlijk.”


